i
BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Adrienne VINOIS

echtgenote van
Mijnheer Albert MARTENS

geboren te Maarke-Ketkem op 4 december 1919 en

godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde op

29 juni 1964, gesterkt door de Sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor
zichzelf. Indien wij leven, leven wij voor de Heer,
indien wij sterven, sterven wij voor de Heer, (Rom. 14.7)

De woorden van de apostel zouden wij mogen toe-
passen : niemand lijdt voor zichzelf. Indien wij lijden,
lijden wij voor de Heer.

Het chrlsteli&k aanvaard lijden is geen verlies. Door
het lijden heeft Christus de wereld verlost. Die aan Zijn
lijden deelneemt, zal ook deel hebben aan de verlossing.

De dierbare overledene heeft het lijden gekend in
zijn vele vormen.

Het lijden breekt de mens of loutert hem. Adrienne
werd door het lijden gelouterd en gesterkt. Zij heeft het
grootmoedig aanvaard en christelijk gedragen. Het lijden
heeft haar dichter bij God gebracht. Het vergrootte haar

eloof, haar vertrouwen in Gods vaderlijke Voorziem‘g-
geid, haar offervaardigheid. Zonder vrees zag zij de
dood komen, want reeds lang had zij haar leven in Gods
handen gegeven.

Het lijden heeft haar dichter bij de mensen gebracht.
Verwachtte zij niets meer van het leven voor zichzelf,
dan droeg zij haar beproevingen als offer voor haar
huisgezin, waarmee zij zozeer verbonden bleef. Het
maakte haar dankbaar voor allen die haar met liefde
omringden.

Dierbare echtgenoot, beminde zoon, liefste moeder,
zusters en familieleden, die mij zo trouw met uw gene-
genheid hebt omringd al de jaren van mijn ziekte, dank
om uw steun in de beproeving. Indien mijn ziekte mij
belette u gelukkig te maken in dit leven, zoveel te meer
zal ik met u verbonden blijven in de hemel.

Eerwaarde zusters en verpleegsters, dank omdat gij
mij zozeer met uw christelike naastenliefde en voor-
komenheid hebt omringd. Moge God uw onbaatzuchtig
werk belonen.

H. Hart van Jezus, in U is mijn betrouwen.

De Heer Albert MARTENS, haar echtgenoot ;

De Heer Fernand MARTENS, haar zoon ;
Mevrouw Wed. Alfred VINOIS-HORIE, haar moeder ;

De Heer en Mevr. Richard MARTENS-BOTTELDOORN,
haar schoonouders ;
De families VINOIS,
HORIE,
MARTENS,
BOTTELDOORN,

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.

Van Der Donckt, Zegelsem




