Mijn kracht en mijn betrouwen
zijt Gij, mijn God.
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Lid van de H. Rozenkransconfrerie

Wij nemen afscheid van een schoon mens :
zijn rustige goedheid, zijn zachte vriendelijk-
heid, zijn opwekkende levenslust, zijn manne-
lijke moed en taai geduid in lijden en tegen-
siag, zijn biijvende trouw en plichtbesef : ei-
genschappen die zijn edel karakter eigen wa-
ren, samenvalting van zijn eenvoudig en
schoongedragen kristelijk leven.

Wij danken de Vader in de hemel, die ons
in deze voorbeeldige vader en echtgenoot,
een rijke afstraiing heeft gegeven van Ziin
goedheid.

Dierbare echtgenote, wij hebben vele jaren
mogen samenleven en samen zorgen vocr me-
kaar en voor ons gezin : het was onze vreug-
de en ons onversioorbaar geluk. Blijvend zijn
we de Heer dank verschuldigd voor deze
rijke genade. Ook u blijf ik dankbaar voor
zoveel hechie trouw en kommervolle zorg,
vooral tijdens mijn ziekte en jarenlange be-
proeving.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb
U alles gegeven, mijn zorg en mijn voorbeeld.
Ik dank U voor Uw liefdevolle genegenheid
en blijvende steun. Gij vooral Lea, die bij
ons gebleven zijt en het meest lief en leed
gedeeld hebt. Moge de goede God U allen
mild zegenen om deze diepe gehechtheid
aan vader en moeder.

Beste familieleden, vrienden en kennissen,
dank om uw vriendschap en genegenheid.
Laten we één blijven in het gebed. |k zeg U
geen vaarwel maar tot weerziens in ons aller
Vaderhuis.

En U, dierbare zusters en verpleegsters, die
mij met zoveel geduld en toewijding hebt
verzorgd, zal ik bij de Heer bijzonder geden-
ken.

H._Vincent, blijf mijn voor spreker.

Mevrouw Maria-Augusta VAN OVERMEIREN,

Mejuffrouw Lea VIVEZ,

De Heer en Mevrouw Leon COLPAERT-VIVEZ
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Theo VAN WIJMEERSCH-
VIVEZ en kinderen,

De famiiies VIVEZ, DE BACKER, VAN OVER-
MEIREN en MAERTENS,

gevoelig aan uw blijken van deelneming in
hun pijnlijke rcuw, bieden Uad. hun inni-
ge dank.




