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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

ELODIE VIVILLE
echtgenote van wijlen Victor FOSTIER(+),

zij werd geboren te Nederbrakel op
9 december 1894 en is zacht heengegaan
op 8 november 1982 in de kliniek
Sint-Augustinus te Veurne, voorzien van
de HH. Sakramenten van de zieken.

Ook al mag een mens een uitzonderlijke
hoge leeftijd bereiken, voor de familie en
de vriendenkring is het altijd te vroeg.

Alhoewel ze van het lijden een ruim
deel gekregen heeft en haar heengaan een
bevrijding geweest is van de lasten van
haar ziekte, toch hield ze van het leven.
Een uitstapje beurde haar op en de last
nam ze er graag bij omdat ze wist dat
ook zij die haar voortdurend hielpen ook
eens wat ontspanning nodig hadden.

In alle stilte was ze zeer dankbaar voor
de zorgen en de genegenheid die ze van
haar kinderen mocht ontvangen.

Als kristenen willen we aansluiten tot
de Heer die de Gever is van alle goed
en die het goede beloont dat een mens
gedaan heeft.

Moge de Heer het vele goede uit haar
leven indachtig zijn en wat al te mense-

lijk was haar vergeven. Dat ze deelachtig
moge worden in het eeuwig geluk en daar
voor eeuwig verenigd zijn met haar gelief-
de echtgenoot.

De families VIVILLE, FOSTIER, ROELAND,
MEERSCHAUT,

danken U zeer oprecht voor uw blijken
van medeleven in hun rouw.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




