Daar alleen kan liefde wonen.
Daar alleen is 't leven zoet.
Waar men stil en ongedwongen,
alles voor elkander doet.

.l.

In Gods Vaderhanden en in uw gebed bevelen
wij de ziel aan van DE HEER

Roger VIVILLE
echtgenoot van Mevrouw Mariette DE PESSEMIER.

geboren te Elst op 7 januari 1925 en overleden
op 17 mei 1993 in het O.L.V.-ziekenhuis te
Oudenaarde.

Gesterkt door de gebeden uit de zieken- en
stervendenliturgie.

In het huis is het nu leeg geworden. Onbezet
staat de zetel in de woonkamer...vader is niet
meer. Alle gemengde gevoelens van droefheid
en dankbaarheid vervullen vandaag ons hart. Hij
was in zijn leven een werkzaam en toegewijd
man, aktief en dynamisch. Rust gunde hij zich
niet en hard heeft hij gewerkt. Hij leefde voor
zijn goede echtgenote, kinderen en kleinkinderen
met wie hij lief en leed gedeeld heeft.

Van jongsaf heeft hij geleerd de weg der deug-
den te bewandelen en steeds heeft hij zijn leven
gericht naar Gods Heilige Geboden, waardoor de
mens zijn zielezaligheid verzekert.

«Het is een gelukkig en verstandig man die zo-
danig tracht te zijn in het leven, als hij wenst
bevonden te worden bij de dood.» (Nov.Ch)
God zij dank voor zo'n vader. In de gewone
dingen van eike dag volbracht hij stil en eenvou-
dig de zending, die Gij hem hebt toevertrouwd.
Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
en familie; nu mijn levenstaak ten einde is, hoop
ik ten volle te hebben beantwoord aan wat van
mij werd verwacht. Steeds heb ik getracht voor
het beste.

Stel nu uw vertrouwen op de Heer. Eens brengt
hij ons weer bijeen in het Vaderhuis. Blijf goed
voor elkaar zorgan.

Dierbare familieleden, vrienden, u weet hoe ik
van u allen hield.

Bedankt voor alles.

O.L.Vrouw van smarte bid voor ons.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Voor uw medeleven in de rouw en gebeden danken
de families

VIVILLE DE PESSEMIER,
PLAMONT, DE CLERCQ.

Namis: op maandag 14 juni 1993 om 19 uur.
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