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DANK.BAAH AANDENKEN AAN

DE HEER

Achilles VOLKAERT

echtgenoot van Mevrouw Emilie Haesebroek,

geboren te Zegelsem op 18 september 1896

en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem
in het St.-Elisabethziekenhuis op 25 december 1987.
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Op het moment waarop de mens Gods mildheid
herdacht, de tijd waar de wereld meer dan ge-
woonlijk ontvankelijk is voor het leven, de nieuwe
geboorte, is deze man het andere leven ingestapt.
De tijd ook waar het mysterie van het leven en
dood een dubbele, sterkere en diepere betekenis
krijgt, worden wij geconfronteerd met de pijn-
lijke kant van het leven.

Al is een mens op hoge leeftijd, toch doet af-
scheid nemen van iemand die dicht bij ons
leefde altijd pijn. Zeker, wanneer dat gebeurt van
een man en vader, die altijd bekommerd was om
het wel en wee van de zijnen. Door zijn noeste
arbeid heeft hij een bewijs willen geven van
zijn liefde, zijn bezorgdheid voor de anderen. De
stille en toch zo rusteloze handen waren altijd
in beweging om aan de andzren zijn genzgznheid
te tonen.

Nu mogen deze handen rust vinden bij God en bij
Jezus, en misschien zal deze man neerknielen
voor de kribbe en zijn handen vouwen met een
gebed op de lippen. « Ere zij God in den hoge,
en breng vrede op aarde aan alle mensen die
voor Uw zoon neerknielen en neerbuigen met een
hart dat hoopt op Uw blijvende aanwezigheid
onder de mensen ».

Dierbare echtgenote, meer dan 60 jaar hebben
wij lief en leed gedeeld. Het doet mij pijn u nu
alleen te moeten achterlaten. Heb dank voor alles
wat wij samen beleefd hebben.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinderen,
lang mocht ik in uw midden aanwezig zijn. Dank
voor de vele liefdevolle attenties en zorgen.
Mag dan de kerstvreugde uw verdriet ver-
zachten, en de lach van het pas geboren kerste-
kind bij u de hoop levendig houden dat zijn be-
lofte leven inhoud.

Dierbare familie en vrienden, heb dank wat ik
aan goedheid in uw midden mocht ontvangen.
Eens komt de tijd dat wij elkaar zullen weerzien
bij de Heer.
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