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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Charles Louis VOLKAERT

weduwnaar van
Mevrouw Marie, Flore HAILLEZ,

geboren te Nederbrakel op 20 oktober 1904
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 21 december 1984,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de St.-Jozefsgilde
en van de Bond Derde Leeftijd Everbeek.

Opgegroeid in een kristelijk gezin, heeft
onze dierbare overledene deze levensover-
tuiging steeds bewaard en er naar geleefd
in trouw aan gebed en zondagsmis zolang
zijn krachten het toelieten.

In een goede gezondheid heeft hij van een
schone ouderdom mogen genieten. Nog steeds
was hij begaan en bezorgd met dezijnen
die hem liefdevol omringden. Vrij plots en
onverwacht heeft de Heer hem nu geroepen
om dit aardse leven te verwisselen met
het eeuwige leven in de hemel.

Vader, wij danken u omdat gij zo een goe-
de vader voor ons geweest zijt. God, Heer
van leven en dood, wij bidden U, neem
onze dierbare overledene nu op bij U in
de hemel en wees hem genadig voor de
tekorten.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik
dank u om alles wat gij voor mij gedaan
hebt. Vergeet mij nu niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis : zondag 20 januari 1985 om 9 u. 30.
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