Wij rouwen om een dierbaar mens,

hij was onze vader;

zijn leven stond in dienst van ons

hij was eenvoudig, maar voor ons, een groot mens.
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Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Julien VOLKAERT

weduwnaar van mevrouw Marie DE SMET

Geboren te Elst op 23 maart 1926
en godvruchtig overleden in het A.S.Z.
te Geraardsbergen op 2 oktober 2003,

gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op vrijdag 24 oktober 2003 om 18.30 uur
in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

Vader,

wij zijn je dankbaar om wat je van jezelf
hebt gegeven voor onze toekomst.

Je werk, je aanwezigheid, je zorg en je tijd:
het zijn allemaal gegeven gaven.

Je deed gewoon wat je moest doen, al maakte
het leven het je niet zo gemakkelijk:
wij verloren moeder toch zo vroeg.

Je gezondheid liet de voorbije tijd te wensen over.
Elke dag werden de gewoonste dingen zwaarder.
Uiteindelijk knakte het leven in jou en we
moesten afscheid nemen.

Onze thuis in de Valkenstraat in nu niet meer
dezelfde want jij was er de ziel.

We bidden en hopen dat je één bent met moeder
en met al wie je voorging van familie en
vrienden.

God, draag onze vader over de kloof van
leven en dood, wees voor hem leven in Uw
licht en Uw toekomst, draag zorg voor hem
nu wij het niet meer kunnen.

Amen.

De familie van Julien is U dankbaar voor
uw aanwezigheid in de uitvaartdienst van
hun vader en voor uw gebed voor hem.




