f Bid voor de zielerust van de Heer

ACHILLE VUYE
weduwnaar van Mevrouw
HORTENSE GOSSEYE

Oudstrijder 1914-1918
Vereremerkt met verscheidene Eretekens.

geboren te Etichove, de 28 april 1880 en
schielijk overleden te Maarke, de 29 juli 1979,

gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

Stellen wij bij dit afscheid geen vragen aan Ccd
naar het hoe en het waarom ! Hij is God, geen reken-
schap hebben wij, mensen, Hem te vragen. Maar
luisteren wij naar de Apostel Joannes die ons
woorden van troost en hoop, aanmoediging en
kracht ten beste geeft: « Want zo heeft God de
wereld liefgehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon
heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven,
niet verloren zouden gaan, maar het eeuwig leven
zouden hebben. Want God heeft zijn Zoon in de
wereld gezonden niet om de wereld te oordelen,
maar om de wereld door Hem te redden ».

Hij was eenvoudig en goed. In zijn jeugd streed
hij voor de vrijheid van zijn land. Moge God hem
nu opnemen in de eeuwige woning van vrede en
geluk.

Mijn beste nicht Maria, dank voor al ket
goede welke gij gedurende zoveel jaren voor mij
gedaan hebt.

Dierbare familieleden en vrienden, wees goed
voor elkaar. Voor mij is de strijd hier ten einde.
Onthoudt dit : * Alleen dingen, waarmee ge sterven
kunt, hebben waarde om mee te leven . Bidden
we voor elkaar.

De families VUYE en GOSSEYE,

diep ontroerd door de blijken van deelneming
betuigd bij de rouw die hen is komen te treffen,
bieden U hiermede hun oprechte dank aan.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse




