Of wij leven of sterven, het is aan de Heer dat wij
toebehoren (St Paulus)

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Paula-Maria-Leontine VYLS

echtgenote van
Mijnheer JULIEN GHEZELS

geboren te St-Kornelis-Horebeke de 17 maart 1924
en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 16
augustus 1976, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Midden onze tranen om het zo onvoorziens en vroeg
heengaan van onze goede moeder en geliefde echtge-
note beseffen wij het best welk een grote genade het
is een goede moeder te hebben. Met zorg tooit God
zelf de moeder met vele deugden: goedheid en edel-
moedigheid, engelachtig geduld en verdraagzaambheid,
levendig geloof en oprechte liefde.

De dierbare overledene was zulk een moeder: hartelijk
maar toch wilskrachtig, zachtmoedig maar toch streng,
immer moedig maar nooit roekeloos.

Het is O. L. Heer die onze moeder nu tot zich terug-
roept, wel veel te vroeg en zo onvoorziens, maar laten
wij ons onderwerpen en deemoedig zijn H Wil aan-
vaarden: gelukkig die in God geloven als diepe won=
den 't harte slaan.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen, ons leven
was vruchtbaar. Wij hielden spijts alles van het leven,
van ons huis, wetend dat plichtsbetrachting niet alleen
verdiensten maar ook troost meebrengt.

Ik dank U voor uw liefdevolle zorgen vooral tijdens
de laatste maanden van mijn leven. Dat God U er om
lone en Zegene.

Mijn lieve oude moeder, het doet mij zeer veel pijn U
te moeten verlaten, maar laten wij vertrouwen op de
goddelijke voorzienigheid die ons eenmaal zal here-
nigen in eeuwige blijdschap gij allen die mij lief hebt
bidt voor mij

Heer Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

Namis : Zondag 29 augustus, om 9,30 u.

Mijnheer Julien GHEZELS, kinderen en kleinkind,
De families VYLS, GHEZELS, CORIIN en DE
JAEGHER,

danken voor de blijken van
deelneming en gebeden.




