Sterven is het eeuwig leven binnengaan.

Dankbaar gedenken wij

ZUSTER THEOPHANE
Bertha Vijverman

Zij werd geboren te Welle op 7 mei 1914.
Zij wijdde zich aan de Heer op 9 sep-
tember 1933 in de Kongregatie van de
Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo
van Deftinge.

Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde
op 14 juli 1992 in de kliniek Sint-Vincen-
tius te Gent.

Voor uw gebed en medeleven danken U :

Eerwaarde Heer Marchand,

algemeen directeur
De Zustergemeenschap van Deftinge
De families Vijverman - D’'Haeseleer

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

Scheiden, scheiden in ons leven
zoveel malen, zoveel keer,

of 't ons pijnt of lieft om 't even

de weg loopt voort en keert niet weer..
En de pijn wordt opgeborgen

in het gouden schrijn van ’t hart

Daarin leeft voort - nog lang na morgen -
herinnering die alles tart.

Eens komt het laatste en hardste scheiden
van al ons hebben en ons zijn

Dan zal zich hier voor alle tijden

sluiten ons hart, het gouden schrijn.

Maar dat schrijn zal openbloeien

glansrijk voor altijd in d’hemelsfeer

Daar zullen geen tranen meer vloeien,

daar heersen liefde en geluk bij de Heer.

Zr. Theophane

Wij danken U, God, voor zuster Theophane,
die ons zo lief was.
Met geloof, liefde en een groot plichtsbe-
wustzijn heeft zij gedurende vele jaren
het onderwijs van zoveel kinderen behartigd.
Het lijden bleef haar niet bespaard.
Zij droeg het met moed, opziend naar het
kruis. Gevoelig voor de schoonheid van de
natuur, de kunst, de taal zocht haar dichter-
lijke ziel vaak naar woorden om haar gevoe-
lens van bewondering en vertrouwen uit te
drukken :

o heerlijke stonden ! .. doch de morgen

daagt telkens weer op met zorgen en pijn.

Maar we weten ons bij U geborgen

U leed om ons tot troost te kunnen zijn ..
Mijn waarde Oversten, lieve medezusters,
dierbare vrienden,
ik zeg U allen DANK VOOR ALLES.
Beste familieleden, wij hielden zoveel van
elkaar, onze liefde blijft over de dood heen.
Ik richt tot U allen een laatste woord :
wees niet bang, want God is LIEFDE -
Vaarwel, tot 'n eeuwig samenzijn bij de Heer.




