Barmhartige Jezus, ontvang mij in die armen welke
Gij voor mij hebt uitgestrekt op het Kruis.

+
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Gerard - Cesar - Leonard WAELKENS

echtgenoot van
Mevrouw Simonne CNUDDE

geboren te Oudenaarde op 3 november 1909 en er
schielijk overleden op 14 april 1973, gesterkt door het
Sacrament der Zieken.

Omringd van zijn talrijk verwantschap en in de aan-
wezigheid van een familielid-priester die hem de laatste
hulpmiddelen der Kerk toediende, is onze dierbare
overledene ten Here gegaan als blijde gast op het
bruiloftfeest van een van zijn kleinneven de dag zelf
waarop hij samen met zijn echtgenote de 37e verjaring
van zijn eigen huwelijk in vreugde mocht herdenken.

Niemand zou hebben durven te denken dat het heen-
gaan van Gerard zo nakend was. Want met zijn groot
optimisme dat, spijts zijn vele jaren ziekelijkheid, velen
tot bewonderend voorbeeld strekte, en met zijn ingeboren
opgewekt geestig karakter wist hij nog, zoals altijd,
er toe bij te dragen zijn medegenodigden aan het
bruiloftmaal des te feestelijker te verlustigen.

Plots kwam de dood als onmeedogend spelbreker
opdagen om deze door de ganse familie zo graag geziene
en even gretig benaderde grootoom voor immer weg
te halen.

Inmiddels moeten wij hier de heilzame bedenking
maken dat de mens wikt, maar God beschikt, terwijl
het woord der Schrift ons troosten mag: « Al stierf
de rechtvaardige een onverwachte dood hij zou nochtans
in ruste zijn, » (Wijsheid 1V, 7)

Moge de Goede God hem nu opnemen in het hemels
Bruiloftfeest |

Mijn dierbare Echtgenote, bij dit wellicht lang door
U gevreesde afscheid valt de slag U ontzettend pijnlijk.
Tk dank U des te hartelijker voor uw vele ongeévenaarde
liefdevolle zorgen mij besteed. Schenk mij nu uw dagelijks
hulpverlenend gebed. 1k zeg U’ geen vaarwel maar tot
weerziens in de eeuwigheid.

Beminde Bloedverwanten en mijn vele Vrienden,
vergeet ook Gij niet mij in uw gebeden te gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid |

Mevrouw Gerard WAELKENS-CNUDDE,

zijn echtgenote ;

De families WAELKENS, DE VOS, CNUDDE,
DE VREESE.

GEVOELIG AAN UW BLUKEN VAN DEELNEMING

IN HUN ROUW BIEDEN U HUN INNIGSTE DANK.

van assche, oud.




