Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
L

VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Maria WAEYENBERGE

dochter van wijlen
Heer en Mevrouw
Gustaaf en Hortense SCHEPENS

Geboren te Bavegem op 17 september 1913
en aldaar schielijk overleden op 23 mei 1979,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Heden is de mens er en morgen is hij ver-
dwenen. Beroem u dus niet op de dag van
morgen, want hij is onzeker voor u, voor
iedereen, zoals het was voor onze dierbare
overledene. God alleen is de Heer over leven
en dood. Wij buigen het hoofd en bidden :
« Uw wil geschiede ».

Wat zou het aards leven met zijn werk, zijn
zorgen en zijn lijden, waard zijn, indien het
niet verlicht was met de troost van ons ge-
loof en bekroond met het eeuwig geluk.

Haar heengaan valt ons pijnlijk : doch haar
zonnige glimlach blijft zweven om ons, als
de stralen der wegzinkende zon.

Zoveel liefde en dienstvaardigheid heeft zij
haar familie bewezen, zodat zij nooit kan
vergeten worden. Zij was terecht een engel
van dienende liefde, want het was haar steeds
een grote vreugde te mogen zorgen voor de
kinderen van haar geliefde zuster. Daar kon
ze haar hart ten volle uitleven met de rijke
gaven die de Schepper haar had geschonken.
Ook voor de familie was zij steeds ten dien-

ste. Met het wel en wee van zovelen heeft zij
steeds intens meegeleefd. Nu heeft de Heer
haar rijk gevuld leven beloond met de Hemel,
waar zij nu verder leeft in de heerlijkheid
van de Vader.

Lieve zusters, nichten en neven, wij beminden
ekaar zozeer en waren zo gelukkig. Laten
wij dankbaar zijn voor al het schone en
edele. Voortaan leef ik bij Vader en Moeder
en wij blijven over u waken.

Moge het gebed u ook steeds sterken en blijf
vertrouwen op God. Het leven is zo kort.
Tot weerziens.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

De families :
WAEYENBERGE en SCHEPENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Drukk. De Brauwer, Bavegem




