't Zij kort, 't zij lang
waarom is 't dat wij leven
tenzij om op het eind
ons werkstuk af te geven.

1.

Aandenken aan

Arthur Waeyenbergh

echtgenoot van mevrouw
Virginie Van Rampelbergh

geboren te Geraardsbergen op 8 oktober
1909 en overleden te Overboelare
op 11 oktober 1994.

De families Waeyenbergh, Defrere,

en Van Rampelbergh
danken U oprecht voor uw gebeden en
blijlken van diep medeleven in hun rouw.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T.054-411267
Funerarium V.D. Driessche, Ger. T, 054 - 41 28 50

Er zijn twee zekerheden

waartussen ons leven zich afspeelt,
de eerste is dat we geboren zijn zoals we
zijn en niemand zal ooit weten -
zelfs kunnen vermoeden -

hoe dat onze dagelijkse geschiedenis
van klein zijn én groot zijn,

van stilstaan en groeien

beinvloedt ;

de tweede is dat we er

op een dag, te vroeg, te laat -

wie zal het zeggen ?

niet meer zijn.

Alles wat er tussenligt
is eerder onzeker

wij maken het,

het wordt gemaakt.

En op het eind blijft de vraag :
wat heb je voor mensen gedaan ?
heb je zorg gedragen ?

konden anderen bij jou terecht ?

Arthur was een zorgzaam mens :

in eenvoud en met toewijding gegeven
aan zijn werk, zijn gezin, zijn buurt.
In kleine dingen vond hij zijn geluk,
in zijn hobby van vissen stond hij
mijmerend stil bij het leven

als opgave en mysterie.

God, Vader van mildheid
voltooi zijn leven in uw geborgenheid.




