. Uw wil geschiede."

.t.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

IRMA WAEYTENS

weduwe van de Heer
HECTOR JOURQUIN

geboren te Nederbrakel op 29 augustus 1897 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde-Eine
op 10 maart 1970,

gezalfd met de H. Olie ,,in extremis’".

Het beeld dat wij van moeder zullen meedragen
in ons verder leven, is niet enkel dit van het kalme
en bleke gelaat van iemand die rust voor eeuwig
zoals wij haar laatst zagen. Het is vooral het
beeld uit het volle, rusteloze leven dat ons bij-
blijft: de zorgzame moeder die eerbied en bewon-
dering afdwong door haar eenvoud en rechtscha-

enheid, door haar liefde en genegenheid, door
Ecor grootheid in het lijden. De laatste maanden
na het afsterven van haar geliefde echtgenoot,
heeft ze veel geleden en vooral veel gebeden. Ze
sukkelde regelmatig naar de kerk om het H. Mis-
offer voor haar man bij te wonen. Daar voelde
zij zich opnieuw met hem verbonden. Daar putte
zij de levenskracht om in de eenzaamheid verder
te leven. De regelmatige bezoeken aan het zieken-
huis hadden ook haar vitgeput, maar ze wilde vol-
houden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor uw genegenheid en uw eerbied. Mijn afscheid
was wel vrij plots, maar wij wisten wat wij aan
elkaar hadden. Bewaart mijn beeld en dat van
vader in uw hart en mogen de schoonste herinne-
ringen welke wij aan elkaar hebben een band
blijven welke ons verder blijft binden. Weest trouw

aan de levensweg waarop wij U voorgingen. Blijft
mij en vader in uw gebed indachtig.

Dierbare familieleden en vrienden, laat mij in
uw liefde blijven door uw gebed. Troost u: eens
zien wij elkander weer.

Genadige Jezus, schenk haar de eeuwige rust.

De namis zal plaatshebben op woensdag 1 april
te 8 vur.

De H. en Mevr. Leon GHYSELINCK-JOURQUIN,
haar kinderen;

De H. Marc GHYSELINCK,

Mejuffer Lydie GHYSELINCK,  haar kleinkinderen;

De families WAEYTENS, MORRE, JOURQUIN en
GABRIELS,

Het personeel van de Transportonderneming
L. Ghyselinck en Autocarbedrijf De Scheldevallei

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

Hoste, Oudenaarde-Eine




