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GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Jules WAEYTENS

weduwnaar van Mevrouw

Clara BRAECKMAN

Geboren te Balegem op 22 november 1911
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
Sint-Elisabethziekenhuis op 17 augustus 1989.

Jerdme en Jeannine
VAN HERREWEGHE - WAEYTENS,

Willy en Lucy WAEYTENS - VILORIA,

Rudy en Conny COLMAN - VAN HERREWEGHE,
Philippe WAEYTENS,

Isabelle WAEYTENS,

Stefanie COLMAN,

De families WAEYTENS, DE MOOR,
BRAECKMAN en JANSSENS,

zijn U oprecht erkentelijk voor uw blijken
van genegenheid bij hun rouw.

'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft
voor zichzelf, of wij leven of sterven, Hem be-
horen wij toe.” Die woorden van Paulus mogen
wij toepassen op vader. Hij was voor ons allen
een goede vader. Hard heeft hij gewerkt, hij
leefde voor ieder van ons en was bezorgd en
bekommerd om ons geluk. Hij leefde mee met
zijn medemensen en was de vriend van jong
en oud.

Geduldig heeft hij zijn lijden gedragen. In
gebed en overgave heeft hij zijn leven gelegd
in de handen van God, wel bewust dat de
dood niet het einde is maar de weg naar God.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, Stefanie-
ken en familie, dank voor uw genegenheid en
zorgen, voor de vriendschap waarmee u mij
hebt omringd. |k zeg u geen vaarwel maar tot
weerziens in de hemel.

begr. porrez . uitg. van boxstael-van der stricht




