Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten.

BID VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

PROSPER WAEYTENS,

echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE MERCIE,
geboren te Oosterzele, de 5 april 1888
en er zachtjes in de Heer ontslapen
de 21 november 1966,
Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten
OUD-STRIJDER 1914-1918.

Onze dierbare overledene muntte uit door zijn diep-~
kristeljk geloof, dat uitstraalde in zijn eenvoudige
oprechte godsvrucht, ziin onberispeliike stille levens-
wandel, zijn trouwe gehechtheid aan de Kerk, zijn
dienstvaardige naastenliefde.

Met grenzeloze zorg wist hij zijn huisgezin te bestu-
ren. Hij was steeds een kostbare steun voor ziin echt-
genote, die zich in alles op zijn algehele toewijding
mocht betrouwen. Voor zijn kinderen had hij een waar
vaderhart. Zijn leiding en vingerwijzingen waren voor
hun opvoeding de rechte lijn naar een echt kristelijk
leven.

Kruisies heeft hij gekend. Hij heefr geleden te midden
van de ernst en de druk der tijden. Het plotse afsterven
van een zijner gellefde kinderen, was voor hem een
zware slag. Moedig heeft hij de lijldensweg aanvaard
waarmede CGod hem in zijn laatste levensjaren heeft
beproefd. Hij vond troost en kracht in het gebed.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik
heb voor u alles gedaan wat ik kon, omdat ik u zozeer
beminde. Ook gij waart miin steun vooral tijdens mijn
ziekte. Ik dank u er om. Blijft uw verdere erkentelljk-
heid tonen door voor mij te bidden. Tot weerziens in
het eeuwig geluk.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19
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Mevrouw Prosper WAEYTENS, geboren Madeleine MERCIE ;

De Heer en Mevrouw Georges WAEYTENS-SIONCKE en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Jules WAEYTENS-DE ROCKER en dochter ;
Mevrouw Weduwe Julien WAEYTENS-IMMEGEERS en dochter ;

De Heer en Mevrouw Emmanuel MOREELS-WAEYTENS en kinderen ;
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gevoelig voor uw blijk van deelneming in

hun rouw. betuigen U hun innige dank.




