Het leven is ons gegeven om God te zoeken, de
dood om God te vinden, de eeuwigheid om God
te bezitten.

UITNODIGING TOT GEBED EN
EUCHARISTIEVIERING VAN
MEVROUW

Jeanne WA GNER

echtgenote van de heer
Félix SABBE

geboren te Angres (Frankrijk) op 30 september
1922, en godvruchtig overleden te Parike op
14 oktober 1970, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen
in het stervensuur.

Een pijnlijke en ongeneeslijke kwaal heeft
deze vrouw in de bloei van haar leven neerge-
veld. Met moed heeft zij de pijn en de smart
onderdrukt, in de hoop dat het weldra beter
zou worden. Tot eindelijk haar uitgeputte
lichaam begaf en zij haar leven aan haar
Schepper terugschonk.

Groot is de beproeving en hard het offer ;
maar ook troostvol, te weten dat wie met de
Heer heeft geleden, met Hem ook in de heer-
lijkheid verenigd zal leven.

Duurbare echtgenoot, ik dank U om uw be-
zorgdheid die mij zoveel troost verschafte tij-
dens mijn ziekte.

Lieve kinderen, graag was ik bij u gebleven,
vooral om te zorgen voor onze kleine Johan.

Mocht het offer van mijn leven van de Heer
verkrijgen dat het U allen welga in dit leven.

Vergeet ook voor uw moeder niet te bidden.

Heer geef haar ziel de eeuwige rust.

De families WAGNER-SABBE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. R. Van der Geynst




