Heer,
in gedachtenis aan U
herinneren wij ons

dankbaar

mevrouw

Fridoline-Caroline WALLEZ,
weduwe van de heer Joseph DE VRIENDT,

geboren te Velzeke-Ruddershove op 6 december 1893
en godvruchtig in de Heer ontslapen

te Zottegem-Velzeke op 12 maart 1978,

gesterkt door het H. Sakrament van de zieken

en de Apostolische Zegen.

Wij danken U, God,

dat Gij ons

in de persoon van de dierbare overledene
een toonbeeld van toewijding en dienstvaardigheid
hebt willen geven.

Haar leven was gericht

naar de anderen;

haar grote liefde en bekommernis

ging vooral naar de kinderen

in de missielanden,

naar arme kerkgemeenschappen en noodlijdenden;
haar helpende hand,

ook voelbaar in familiekring en bij vrienden,
reikte over de oceaan.

Zo kreeg Uw liefde

in haar gestalte.

Zo krijgt haar inzet

in U een onvergankelijk loon.

In deze vastentijd,

Uw lijden gedenkend,

is zij een eind weg met U gegaan;

met U, Heer, naar wie zij verlangde.

Pasen is nabij...

Moge zij met U

en in Uw Liefde verrijzen in eeuwigheid.

Dokter Frantz WALLEZ en de families WALLEZ, VAN
DE VELDE, DE VRIENDT en DE COCK danken U voor
uw gebed en blijken van begrijpend meeleven.

druk melckebeke




