Zalig de overledenen die in den Heer sterven. Spr.13

+ BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie-Therese Walraedt

weduwe van Mijnheer
BENOIT PRIEIEILS

Geboren te Erwetegem en er in den Heer ontslapen
den 22 April 1948, gezalfd met de H. Olie der
stervenden en de Pauselijke zegen «in articulo Mortis»

Lid van de Confrerie der H. Barbara en der Gilde

van het Heilig Sacrament.
[COlZRICO]

Ons hart, overstelpt van droefheid, is gebroken en
onze oogen weenen, want moeder is overleden. Onze
brave. eenvoudige, bezorgde moeder, troost, steun en
voorbeeld voor al hare kinderen en familie. Wij hare
kinderen, beminden haar toch zoo zeer en zij wist het
wel, want elk van ons had zij lief en vond zijn plaats
in haar moederhart; elk hunner was een perel aan
haar moederkroon en een voorwerp van hare teederste
liefde en onbegrensde moederzorg.

Rijkelijk zal de Heer hazr beloonen voor hare niet te
tellen verdiensten. Geef haar o Heer, de eeuwige rust!

Duurbare Kinderen en Familie hebt dank voor al
het geen gij voor mij gedaan hebt. Volgt mijne voor-
beelden, vlucht de slechten en goddelooze vermaken
als een besmettelijke pest en weest mij immer ge-
dachtig in de H. Mis, in uwe andere gebeden en H.H.
Communién.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht.l 100 d.afl
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De Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden
van de overledene bedanken U van harte voor
de blijken van christelijke deelneming, Ban Jbe
toond bij het afsterven van hunne teergeliefde

Moeder, Grootmoeder, Tante en Nicht

Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21, Zottegem




