IEDER HUISJE HEEFT ZIJN KRUISJE.

1.

beminnen, te eren en te gehoorzamen heel uw leven.
TER GEDACHTENIS Lieve Makkertjes, vaart wel. Bidt soms een Weesge-
van groetje voor mij.

DENISE WALRAET Lieve Moeder Maria, die ik zo gaarne kwam groeten
9

in Uw lof, ontvang mij bij U op het einde van Uwe
dochtertje van maand van dit Mariajaar.

Mijnheer Gilbert en Mevrouw Maria HERMAN,
geboren te Oudenaarde, de 19 September 1945, en
kortstondig aan de liefde der haren ontrukt te Avelgem,

de 27 Mei 1954,
bediend met de HH. Sacramenfen der stervenden

o Fet PV sel. Mijnheer en Mevrouw Gilbert WALRAET - HERMAN,

haar ouders ;

Mejuffer Aline WALRAET ;

God heeft een lentebloem geplukt. Jonge Heer Robert WALRAET ;
Onverwacht heeft Hij DENISJE bij Zich geroepen. Jonge Heer Hubert WALRAET,
Een schoon, verstandig en vroom kind. Teder lief was haar zuster en broeders ;
zij voor ouders en grotere zus, een engelbewaarder Mijnheer en Mevr. Jozef WALRAET -VAN HOLLE ;
voor haar broertjes. Uitzonderlijk gewillig en leerzaam Mevrouw Weduwe Omer HERMAN - CORIJN,
in de klas, een engel van godsvrucht bij het gebed en haar grootouders ;
in de kerk. De familien WALRAET, HERMAN, VAN HOLLE en
Niets kon baten. Menselijke handen kunnen niet be- CORIJN,

houden wat God reeds bij de hand genomen heeft.
Een frisse bloem, weggerukt uit de kring van dat
schone gezin. Pijnlijke slag voor de ouders, die hun
lief kind niet meer levend naar huis konden brengen.

Hoeveel moed en Godsvertrouwen wordt van hen ge- BEDANKEN van harte voor de blijken
vergd | En wat zullen de kleine broertjes nog hartzeer van christelijke en innige deelneming
berokkenen met onschuldige vragen over hun zusje. hun betoond.

Begrijpelijk is die smart ; maar er is ook zoveel troost.
De hemelfamilie is verrijkt met een ongeschonden
mensenkind, een engelbewaarder voor haar geliefden.
Beste Ouders, Grootouders en Familie, troost u bij
deze gedachten. Ik bid voor u hierboven. Lieve Zus

en Broertjes, troost onze goede Ouders door ze te Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers




