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Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Hélene WALRAET

weduwe van de Heer
Remi VAN DE MERGEL.

Geboren te Nederbrakel op 11 december
1907 en godvruchtig ovetleden in de
kliniek Zusters van Barmhartigheid

te Ronse op 20 maart 1989.

In de week waar alle gelovigen het lijden
en sterven van de Heer gedenken, is ook
Hélene bezweken aan de verzwakking die
haar al vele maanden ondermijnde.

Heel vroeg heeft zij leren werken, om
ook als thuiswerkster een bijdrage te leve-
ren voor de opbouw van haar gezin. Daar
ging voor haar de meeste zorg en bekom-
mernis naartoe. Zo is 'n moeder ! altijd
zorgen voor de anderen.

Toen haar kinderen hun weg waren ge-
gaan en haar echtgenoot overleed, vermin-
derden geleidelijk aan ook bij haar de
krachten en... de moed.

Het «alleen zijn» en door de ouderdom

« stil-vallen » was voor haar zwaarder dan
de arbeid en de zorgen van vroeger. Ten-
slotte is ze opgenomen, omdat het niet
meer ging. Een slepende verzwakking nam
haar krachten weg. Zij dankt allen die
haar verzorgden en bezochten.

In de lijdensweek van de Heer, is ze
voorgoed ingeslapen. Moge het ook voor
haar Pasen worden, waardoor zij met Kiris-
tus Jezus mag verrijzen en rusten in Gods
eeuwige Liefde, die aan alle gelovigen is
toegezegd.

De families

Walraet, Van Caeneghem,
Van De Mergel, Vanderstichelen,

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Namis : dinsdag 25 april om 19.30 uur.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




