Het leven is een strijd
naar 's hemels heerlijkheid. (G.W.)

T
UW GEBED BEGELEIDE NAAR DE HEMEL

DE HEER

JEROOM WALRAET

echtgenoot van Mevrouw
RACHEL VAN HEDDEGEM

geboren te Mater op 1 februari 1901
en godvruchtig overleden te Oudenaarde-Mater
op 25 october 1975,
voorzien van de
Genademiddelen van de H. Kerk.

Hij was lid van de Bond Kerk en Wereld,
van de Confrerie van de H. Amelberga
en van de Krist. Bond der Gepensionneerden.

In de sluimer van vrede is Jeroom ingesla-
pen, na de laatste drie jaren aan het bed
gekluisterd te zijn geweest, vereenzaamd met
zijn vrouw, die hem als een engel van geduld
terzijde stond. Jeroom was nochtans een man
die het leven lustte, die hield van een lach
en een luim. Hij kon met alle mensen over
de baan, hij had immers als oudste van tien
van jongs af geleerd met elkaar om te gaan.
Daarom werd hij wederkerig door de mensen
gegeerd. Hij verkneukelde zich ook in plant
en dier, vond zijn behagen in de natuur,
waarin hij las als in een open Schriftuur, over
de schoonheid van Gods schepping. Hij was

vergroeid met de grond, die hij bezaaide en
maaide en tot rijke oogstvelden deed gedijen.
Op het einde van deze laatste oogst, in de
herfst van zijn leven, heeft God hem geplukt
als een volwaardig rijpe vrucht.

Dierbare Rachel, het afscheid van elkaar
verliep zonder taal of teken. Liefde zegt niet
zoveel, maar doet des te meer. Al mijn dank
voor die jaren van trouwe genegenheid en
bewonderenswaardige toewijding. Moge God
uw verder leven behoeden met Zijn zegen.

Dierbare broers en zusters, familie, goede
geburen en medeparochianen, heb dank voor
uw aanmoedigende bezoeken. Bid voor mij
opdat mijn Calvarietocht uitmonde in Gods
heerlijkheid.

Lieve zusters en verpleegsters van het Wit-
Gele Kruis, gij waart de Veronica, die op
mijn kruisweg door uw helpende handen een
balsem legde op mijn wonden.

O.L. Vrouw van de Rozenkrans, wees voor
hem een Voorspreekster bij Uw Zoon.

De mis vanwege de Confrerie van de H.
Amelberga wordt opgedragen op vrijdag 2
januari 1976 te 19 uur.

De families WALRAET, VAN HEDDEGEM,
VAN HOLLE en VIVE,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.




