| Ik heb altijd getracht

als mens, de mensen, als vriend

de dieren, bloemen, vruchten,

zoals ze waren en zoals ze zijn

in eerlijkheid te nemen,

met vlijt en zorg met mijn werk te omringen.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER
. . Ik heb altijd getracht,
Lucien E Emile, Petrus #etliar en.zel
WALRAET als een eerlijk man te leven.
Het afscheid kan hard zijn,
echtgenoot van Lucienne MATTHIJS tot een blij weerziens, bij de Heer
ons zal verheugen, voor eeuwig.
Geboren te Deftinge op 20 juli 1924 en god- Dat heb ik altijd getracht,
vruchtig overleden in het A.Z Sint-Elisabeth dat weet ge ... en de Heer !
te Zottegem op 11 april 1994, Hij zegene U en beware U !
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken -
De families
WALRAET, MATTHUIJS,
Namis: op vrijdag 13 mei 1994 om 19 uur. RUBBENS, VANDENABEELE

danken U voor uw blijken
van christelijke deelneming.
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