O God! slechts éne beé: geef moeder-lief de kroon
Die zij op aarde won ; geef haar het hemels loon.
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ZALIGE GEDACHTENIS
VAN MEVROUW

LEONIE WASTIELS

§chtgenote van Mijnheer
EUGENE BROODCOORENS
Lid van de Bond van het H. Hart en van de Boerinnengilde
geboren te Galmaarden de 9 Januari 1891 en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen de 19 September 1950
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Helaas | welke slag heeft ons getroffen,
De vreugd van ons hart is verdwenen,

De kroon van ons hoofd is gevallen ;
Daarom heeft de droefheid ons hert geperst
En onze ogen met tranen gevuld.

Zij was een trouwe echtgenote, een tedere en deugd-
zame moeder, innig verkleefd aan haar man, vol
bezigheid voor haar lievelingen.

Waarom, O Heer, was mijn kwaal zonder hoop en
zonder genezing !

Beminde echtgenoot en kinderen, ik weet hoe uw
leven gebroken is. Doch, schept moed in de beproe-
ving. Kijkt naar Jezus' kruis en bidt: * Heer, uw wil
geschiede... Tot wederziens... in de Hemel ",

Dank, innige dank aan u, duurbare echtgenoot, kin-
deren, moeder, broeders, schoonbroeders, schoonzus-
ters en bloedverwanten, die mij zo goed hebt verzorgd
en mijn lijlden zo zeer hebt verlicht. Wilt niet treuren
om mij, richt oog en hart omhoog, ik ben reeds waar
de mens.gelukkig is; hierook verwacht ik u allen.

Bewaart mijn gedachtenis in uw hart, vergeet mij
niet in uw gebeden. Ik zal voor u ook bidden in de
hemel. En Gij, zeer geliefde neef, wees mij indachtig
in het H. Misoffer.

Eucharistisch Hart van Jezus, ontferm U onzer.

(300 d. afl.)
Medelijdend Hart van Maria, bid voor de bedroef-
den. (300 d. afl.)

EEN MILDE TROOST

waren ons uw blijken van kristelijke deelneming en
diep medevoelen, betuigd bij het overlijden van haar,
die ons dierbaar was.

Wij danken U:

Mijnheer Eugéne BROODCOORENS ;
Mijnheer Denis BROODCOORENS ;

Mijnheer Aimé BROODCOORENS ;

Mijnheer Maurice BROODCOORENS ;
Mevrouw Theofiel WASTIELS-WALRAVENS ;
De familie WASTIELS-WALRAVENS ;

De familie BROODCOORENS-DE JONGHE.
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