« God heeft de wereld zo lief,

dat "Hij zijn enige Zoon gaf,

om allen die in Hem geloven

het eeuwig leven te schenken ». Jo. 3, 16.

VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN
aan de Heer

André WATTE

echtgenoot van Mevrouw
Marie VAN DE WATTIJNE,

geboren te Nederbrakel op 26 november 1925
en, na een langdurige ziekte godvruchtig in
de Heer ontslapen in de kliniek der Zusters
van Barmhartigheid te Ronse
op 23 december 1978,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De mens wikt, maar God beschikt. Nog vol
zorgen en begaan om de zijnen, werd onze
dierbare overledene verplicht zijn werk te
laten liggen, getroffen als hij was door een
verraderlijke kwaal. Gans zijn leven bestond
er in, in innig samenzijn met vrouw en kin-
deren, wel en wee moedig te dragen en
steeds maar weer zijn best te doen opdat zij
het goed zouden hebben.

Moge de goede God nu aan hem, die hier
geen rust kende, het loon geven van eeuwige
rust en vrede. Bidden we daarom in vertrou-

wen dat de barmhartige God hem genadig
weze en hem opneme in het hemels Vader-
huis.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor uw
liefde en voor de bijstand de laatste weken
van mijn leven, waardoor gij u zelf geen
rust wilde gunnen. BIlijf uw vertrouwen stel-
len op God opdat Hij u helpe deze beproe-
ving moedig te dragen.

Beste moeder, kinderen en familie, ook u
dank ik om wat gij voor mij geweest zijt.
Vervult de wet van de liefde. Tot blij weer-
zien.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families WATTE, VAN DE WATTIJNE,
FOSTIER, CABO,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




