We zullen je missen elke dag
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je
altijd bij ons blijven
T

Liefdevolle herinnering aan
Mevrouw

Annie WATTE

echtgenote van de Heer Omer DECUYPER
geboren te Opbrakel op 18 maart 1940
en godvruchtig overleden te Ronse
op 19 maart 1998,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Omer Decuyper,

Dirk en Nathalie Decuyper-Aelvoet,
Patrick en Nancy Decuyper-Clarisse,

haar echtgenoot,

haar kinderen,
Lena Decuyper, haar metekind,
Melvin Decuyper, haar kleinkinderen,
De families Watté-Fostier en Decuyper-Demedits,

danken U voor uw blijken van
oprechte deelneming.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
St-Pieter op zaterdag 18 april 1998 om 18.30 uur.

Rouwdienst Devos - Druk. Mastin, Ronse

Annietje, moederke, liefste memeeke,

Je bleef altijd levenslustig ondanks een pijnlijke ziekte.
Als je de kleintjes op bezoek had, voelde je geen pijn
meer. Je al die tijd verzorgen werd de liefste bezigheid
van pa. Je was blij met elk bezoekje van vrienden of
familie. Je was gelukkig met een bloemetje, een kaartje,
een tekeningetje van je kleinkinderen. Dat ze op school
hun best deden, was voor jou een geschenk uit de
hemel. Je hield van de eenvoudige dingen des levens.

Een vogeltje dat een graantje oppikte voor je venster of
een bloemetje in je verzorgde bloemperkije. Je was zo fier
op dat mooie kleedje dat je voor Lenaatje, je kleine
godje, nog had kunnen maken. Dat Melvin een kleine
kapoen was, nam je er graag bij en voor de nieuwe,
kleine baby had je ook al plannen gemaak.

Het laatste jaar leefde je voor de Eerste Communie die
komen zou. En het nieuwsje van Nancy’s zwangerschap
maakte je overgelukkig.

Het mocht niet meer zijn. We zullen er mooie dagen van
maken zoals je het zou gewild hebben. Zonder dat we
echt konden afscheid nemen, ging je van ons heen,
verlost van alle pijn. Ook al konden we niks meer zeggen,
je weet dat we je altijd dankbaar waren en zullen zijn, elk
op zijn manier. En als iemands boodschap duidelijk was,
was het de jouwe wel. Menslievend, overal de vrede
bewarend, gelukkig met de kleine dingen en diep gelovig.
Je was zo blij dat in onze gezinnetjes alles viot verliep.
We zullen trachten steeds naar je idealen te leven, ma.
Onze kinderen zullen we verder opvoeden naar jouw
voorbeeld, de goedheid zelve. Je hoeft je nu geen zorgen
meer te maken.

We laten je herinnering, aan een lieve, zorgzame moeder,
nooit gaan.

Bedankt voor die vele mooie jaren. Dank je, ma.
Omer, Dirk en Patrick, Nathalie en Nancy, Lena en Melvin.




