De vrede van de ziel in het uur van de dood is
het begin van de beloning voor de rechtvaardige.

+
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

HENRI WATTE

echtgenoot van Mevrouw

Anna DE RIDDER,
geboren te Nederbrakel op 5 december 1889 en
overleden te Elst op 29 december 1963,
in extremis gezalfd met de H. Olie.
Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918.

Deze dierbare overledene was een teerbeminde
echtgenoot en geliefde vader. Als overtuigde kristen
met ongeveinsd en sterk geloof, was hij steeds een
trouwe dienaar van Cod en een vurige verdediger
van zijn Vaderland. Door allen die hem kenden
werd hij bemind en gewaardeerd om zijn trouw aan
de plicht en om zijn oprechtheid en gehechtheid
aan zijn overtuiging. Daarom betrouwen wij er op
dat God zijn ziel in barmhartigheid heeft ontvangen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
bloedverwanten, vaartwel, vader verlaat deze we-
reld waar hij voor U zoveel gewerkt en gezorgd en
geleden heeft en U zo vurig beminde. Blijft ver-
enigd in de liefde met God, dan zien we elkaar
eens terug in de vreugde van de Heer.

Oudstrijders en vrienden, bidt voor mij, dan ver-
geet ik U niet bij de Heer.

Rind. P

De Families
WATTE,
VAN CAUWENBERGHE,
DE RIDDER,
HOECKMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

A. Van der Stchelen, koster, Elst




