Rust nu maar uit - ge hebt uw strijd gestreden ;
ge hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kon begrijpen wat ge hebt geleden ?

En wie kon voelen wat ge hebt doorstaan ?

Rust nu maar uit - uw taak is af.

Moge de Heer uw levensoffer aanvaarden.

t

Dankbaar aandenken aan mevrouw
Maria, Héléne Watté

geboren te Erwetegem op 2 januari 1910 en

godvruchtig overleden te Zottegem in het
Algemeen Ziekenhuis St-Elisabeth op 30 januari 1994,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Zeer gevoelig voor uw gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw dankt de familie :
WATTE en VAN DER CLEYEN U oprecht.

De namis zal opgedragen worden in de parochie-
kerk van St-Pietersbanden te Erwetegem,
op zondag 27 februari 1994 om 10 uur 45.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en door haar vingers gingen

en alles wat zij was voor U en voor ons.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om haar heengaan leden

en die zal blijven schrijnen na vandaag.

In haar dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
haar achterna, die hoopte wat wij hopen ;

zij is niet meer dan enkele stappen voor.

A.V.W.
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