Geloofd zij Jezus Kristus.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

Roland WATTEZ

geboren te Nederbrakel op 10 januari 1932

en godvruchtig overleden in de kliniek

St.-Franciscus te Brakel op 31 maart 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Sterven is afscheid nemen van de wereld,
is alles verlaten wat u dierbaar was. In het
leven heeft de mens vele vrienden rondom
zich, maar in het stervensuur staat hij al-
leen, alleen met de dood én met God. Wat
is de dood soms benauwend, maar wat is
ze soms ook zacht en vredig.

Het is de harde wet van de natuur dat
iedere mens eenmaal sterft. Bij de een ne
een lang en rijkgevuld leven, bij de ander
en dit zoals bij onze dierbare overledene die
we vandaag met droefheid ten grave dragen,
veel te vroegtijdig. De dood is het einde
voor ieder mens. Daarom weest immer bereid,
want de Mensenzoon komt op het uur dat
gij het minst verwacht.

Beminde moeder, beste familieleden, ik
dank u voor alles wat gij voor mij geweest
zijt. Bidt tot God dat Hij mij in Zijn goed-
heid genadig weze en mij opneme in het
hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en vrede.

God, Gij alleen zijt altijd bereid U te ont-
fermen over ons en ons te sparen. Wij bid-

den U voor uw dienaar Roland. Gebied uw
heilige engelen hem op te nemen en te ge-
leiden naar het paradijs, de hemel, zodat
hij moge delen in de hemelse vreugde voor
altijd, door Kristus onze Heer.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families WATTEZ-SPITAELS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




