De Heer neemt ons leven en schenkt ons licht.
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert, Leopold, Severin WATTHE

geboren te St.-Martens-Lierde op 3 december
1914 en plots overleden te St.-Martens-Lierde op
1 maart 1989.

Sterven, zoals hij zacht en stil is heengegaan,
was voor Albert geen ziekte. Het hoort net zo
bij het leven als geboren worden. En daarom
kan het thuis gebeuren. Albert stierf niet in het
ziekenhuis. Hij is wellicht gestorven, zoals hij-
zelf gewenst zou hebben : stil en ongezien, rus-
tig en sereen. In zijn slaap ? Bij nacht ? Dicht
bij zijn bed hebben zijn kinderen hem gevonden.

Zijn teruggetrokken leven dag aan dag, had
hij de laatste jaren zelf gekozen. Bij het raam-
pje in de huiskamer zag hij zijn wereldje steeds
kleiner worden. Zo groot of klein als een tee-
veescherm, het enige buitengebeuren dat hij
binnenliet. Al de rest kwam niet verder dan de
stoep, als het lukte dat de voordeur op een kier

openging. Zelden en hoognoodzakelijk op straat,
was hij tegen buren vriendelijk, ofschoon geen
woord teveel. Een goede dag met een kort woord
over het weer, en viug ging Albert naar huis,
bijna als een kluizenaar. Vroeger was hij meer
te zien. En werken kon hij dan. En lief en goed
zijn en ten dienste staan. En elk jaar naar Lour-
des. En kristelijk Men hoort woorden van
respekt over Albert, naast woorden van weemoed
over zijn teruggetrokken leven. Waar was het
paradijs voor hem ? Wat was voor hem gelukkig
zijn ? Waarom vermeed hij communicatie en
wou hij liever eenzaam leven ?

Over hem gehoord, zoals de volksmond vaak
de waarheid zegt: « Hij was een goede, brave
man. Maar wat wil je, eens gaan we allemaal ».

De families WATTHE, DE POTTER,
DUMONT en VAN SEMMERTIER,

danken U oprecht
voor uw medevoelen en gebed.
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