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T
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer
Gustaaf WAUTERS

weduwnaar van Mevrouw

MARIA JOUS
geboren te Meerbeke, de 20 juni 1889 en
aldaar godvruchtig overleden, de 3 april
1970. Gesterkt door het H. Sakrament
der Zieken.

Niets is duurzaam van al dat sterfelijk
is en het geluk dezer aarde verdwijnt wan-
neer men denkt er nog lang van te genie-
ten.

Het staat geschreven : de dood komt
als een dief in de nacht ; het is dus wijs
en voorzichtig te leven zodat men niet
moet vrezen om voor Gods rechterstoel te
verschijnen, want de H. Schrift zegt : ge-
denk uw uitersten en ge zult in der eeuwig-
heid niet zondigen.

Onverwachts is onze dierbare uit ons
midden weggenomen. Zonder afscheid en
zonder voorbereiding, maar om zijn trouw
leven, krijgt hij nu reeds zijn eeuwig loon.

Bidden wij dan : God, dat Uw barmhar-

tigheid op hem uitschijne, Gij die de Red-
der zijt van callen die op U hopen ; wees
niet zijn Rechter, maar zijn Zaligmaker.

Mijn dierbare Kinderen en gij mijn aller-
lietste Kleinkinderen, van wie ik zoveel
hield, ik dank U voor de liefdevolle zorgen
en genegenheid, die mij een schone en
gelukkige oude dag bezorgde. Gedenk mij
verder in uw gebeden.

H. Berlendis, kom zijn ziel tegemoet.

Uw gebed was een steun voor de over-
ledene en uw oprechte deelneming een

ware troost voor ons. Daarvoor danken
U :
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