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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
Robert WAUTERS
echtgenoot van
Mevrouw Angele VAN WIELENDAELE
geboren te Opbrakel op.11.mei 1912 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-

kliniek te Zottegem op 9 april 1989, ge-
sterkt door de H. Sakramenten.

Het leven hier op aarde is ‘n komen en
gaan. Het gebeurt daarbij allemaal eigen-
lijk heel snel. Zo is men jong. Zo komen
de lentejaren. De zomer is al daar en de
herfstjaren halen de meesten amper. Wei-
nigen doen hun wintertijd uit.

Roebert was van eenvoudigen huize. Hij is
gelukkig gehuwd en is bijna heel z’'n len-
te- en zomertijd gaan werken in het met-
sersbedrijf. Hoceveel stenen heeft die man
in z’'n leven verlegd. Hoeveel uren ge-

klopt om z'n brood te verdienen. Maar...
hij deed het met liefde en gemeend.

De zachtmoedigheid en rust straalde uit
z’'n diepste hart. Hij kon de mensen en de
dingen met zoveel goedheid aankijken.
En wij allen waren blij met hem : zijn ge-
zin, z’'n buren, de gepensioneerden.

Over enkele maanden ziek geworden
moest hij twee tot driemaal opgenomen
worden. Hoe dankbaar was hij om ons

“dagelijks bezoek, dat soms tweemaal

daags werd. Met hoeveel eerbied ont-
ving hij thuis nog zijn Pasen. Nu is hij
voorgoed uit ons vergezicht weg, maar
niet uit ons hart.

Bij tafelgebed en bij het altaar zullen we
hem dankbaar gedenken om al wat hij
voor ons deed en was.

De families WAUTERS, VAN WIELEN=
DAELE, GABRIELS, VAN WAYENBERGE

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming en uw gebed.

van de maele

Rouw. V.d. Driessche




