DANKBAAR AANDENKEN AAN:

DE HEER

Theodule WAUTERS

geboren te Opbrakel op 19 oktober 1906
en godvruchtig overleden in het rusthuis
"Najaarszon " te Brakel
op 24 februari 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der

zieken.

De families:
WAUTERS - DOCCLO,
danken U voor uw blijken van medeleven
en gebed.

Ons leven ligt in Gods hand.

Hij roept ons tot leven maar Hij roept ons
ook tot het eecuwig leven.

Al noemen wij de dood het einde van alle
kwalen en al heeft Theodule een schone leef-
tijd bereikt, toch is ieder sterven te vroeg
en voelen wij het aan als een leemte, als
iemand van onze dierbaren ons verlaat.
Met groot geduld en met taaie moed heeft
Theodule zijn lijden gedragen.

Moge hij nu rusten bij de Heer. op wie hij
steeds zijn vertrouwen heeft gesteld en bid-
den wij dat God hem als een barmhartige
Vader opneemt in zijn Koninkrijk en deel-

achtig maakt aan zijn heerlijkheid.

Namis:

op zaterdag 26 maart 1994 om 19 uur.
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