O dood, hoe leert gij ons, wat wij hier op deze
wereld zijn.
1.

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mejuffer Irma WILLEMS,

geboren te Mater, de 13 juni 1892, en er godvruchtig
overleden, de 20 juli 1966.

Bediend met de H. Olién van de zieken.

De almachtige God heeft de dag van ons sterven
voor ons verborgen gehouden, zodat wij ons steeds
moeten voorstellen dat die dag nabij is en wij beter
ons best zullen doen om met zorg goede werken te
verrichten.

Trachten wij dus de aardse dingen gering te schatten
en altijd de dag van ons overgaan naar een volgend
leven in de gedachte te houden.

We weten wat de apostel zegt: “ Wat is ons leven
anders dan wat rook die een ogenblik wordt opge-
merkt | ,,. We zijn uit stof gemaakt en ons lichaam
(H. Bern.)
Duurbare broeders, gij weent over mijn heengaan.

zal dus weer tot stof in elkaar vallen.

Mijn dood leert ons hoe kort het leven is en hoe on-
bestendig 's mensen geluk op aarde. Dat Gods Wil
geschiede. Blijft trouw aan God en Kerk.

Duurbare familie, ik dank U ; vergeet mij niet in uw
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust!

Ename — Drukk. Vander Stuyft
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