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Bid voor de zielerust van
MEVROUW

Maxence WYCKMAN
weduwe van De Heer Oscar T' KINDT

geboren te Ronse op 11 juni 1900 en er godvruchtig
overleden op 18 november 1989,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Wat een geluk als een mens mag oud worden :
midden de waardering van zijn naastbestaanden,
van zorgende en helpende handen bij het ziek-zijn,
en op het laatst ook opgenomen midden de liefde-
volle aandacht in het verzorgingstehuis.

Lange jaren gelukkig zijn in het huwelijksleven ;
mogen arbeiden en zorgen voor het gezin, spijtig
genoeg zonder kinderen, bij familie en vrienden een
thuis mogen ervaren : het doet deugd, het stemt tot
dankbaarheid.

" Leven is een tocht doorheen de dagen

en naar Jezus' geest ten dienste staan,

het is het wel en wee van medemensen dragen,

stervend leven als de korre! van het graan.”

Met de woorden van dit kerklied worden wij nu
uitgenodigd afscheid tenemen. In hetlicht van Jezus'
woorden uit het evangelie klinkt er hoop : wie zich
totaal geeft, zal leven in hemels geluk.

Dierbare familie, van harte dank om uw blijvende
aanwezigheid en zorg voor mij. Treur niet, maar
sterk uom watons aan elkaar heeft verbonden in pijn
en lijden. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Beste vrienden en buren, bidt God de Heer om
het eeuwig leven.

De families WYCKMAN - BOCCAUW en
T' KINDT - WYCKMAN,

danken U oprecht voor uw
medeleven en gebed.

Rouwleiding Devos.




