“Wie gelooft, heeft eeuwig leven.”

VROME NAGEDACHTENIS
VAN DE HEER

Pieter, Robert WIJMEERSCH,

echtgenoot van Mevrouw

Marie, Clarisse DE SPIEGELEIRE,

geboren te Oosterzele op 11 oktober 1892
en aldaar godvruchtig overleden op 24 augustus 1973,

Hij werd gesterkt door het Ziekensakrament.

“Wees altijd als een goede en trouwe dienaar van
Kristus, moedig om het kruis te dragen van de Meester
die voor u gestorven is. Heb Jezus lief door in alle
tegenspoed verduldig te zijn.” Deze vrome woorden
uit de Navolging van Kristus heeft de overledene van
dichtbij beleefd. In stille onderwerping heeft deze man
veel geleden. Langzaam deinde zijn aards levenm uit
naar het einde, de grote ontmoeting met zijn Meester.

Heer God, wij danken {Iom hetleven van uw dienaar
Robert die ons ontvallen is door de dood. Wij zijn U
dankbaar voor al het goede dat hij onder ons bewerkt
heeft. Daarvoor bidden wij nu, neem hem op in uw
blijvende vrede en beloon hem voor alle goed dat zijn
medemensen van hem mochten ondervinden.

Goede echtgenote en familie, gij zijt altijd zo bereid
geweest voor mij, dag en nacht waart gij rond mijn
ziekbed. Dank u hierom. Blijf mij gedenken in uw
gebeden, ik zal U steeds aanbevelen bij de Heer.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/62.56.19

.l.

Mevrouw Pieter, Robert WIJMEERSCH,
geboren Marie-Clarisse DE SPIEGELEIRE ;

De Familie WIJMEERSCH ;

De Familie DE SPIEGELEIRE ;
De Familie SPELIERS;

De Familie BEKAERT,

gevoelig voor uw bliik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




