Eer aan God in den hoge... en vrede op
aarde aan de mensen die Hij lief heeft.

1..

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Josephine WYNANTS
weduwe van Denis HAEGEMAN,
geboren te Opplinter op 24 juli 1895 en

godvruchtig overleden in het Burgerlijk Zie-
kenhuis te Ronse op 28 december 1983.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Heer, gedenk uw dienares Josephine die
Gij uit deze wereld naar U geroepen hebt.
Geef dat =zij, die zoals Uw Zoon Jezus de
dood moest ondergaan, ook zoals Hij mag
verrijzen.

Laat Josephine, samen met allen die
haar in het leven dierbaar waren en reeds
van haar zijn heengegaan, genadig binnen
in Uw eeuwige thuis. Ook wij hopen daar
eens te mogen zijn, om met hen samen te
mogen genieten van Uw Goddelijke heerlijk-
heid, door Hem die voor ons is mens ge-
worden ».

Met deze gedachte voor ogen bidden wij
in deze Kersttijd voor haar, wiens zorg
geen grenzen kende. Altijd bezig met of
voor haar buren en familieleden was niets
haar te moeilijk of ongelegen.

Met veel godsvrucht en vertrouwen ont-
ving ze iedere hoogdag thuis de H. Kom-
munie en vond daar de sterkte om de be-
perkingen van de aftakelende leeftijd te
kunnen verdragen, tot de zorgen buiten huis
onvermijdelijk werden.

Dierbare familieleden, buren, verpleegsters
en al wie goed zijn geweest voor mij, bidt
nu voor mij opdat ik zo gauw mogelijk bij
de Heer in dank voor U mag ten beste
spreken.

Dat ze « welkom » mag zijn bij de Heer,
samen met al wie van goede wil is!
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WYNANTS, HAEGEMAN,
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