Roem niet op de dag van morgen, want ge weet
niet wat die dag meebrengen zal. (Spr. 27)
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TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIA - LEONTINE WIJNANT
echtgenote van Mijnheer Petrus HERPELINCK,

geboren te Ophasselt de 17 augustus 1883 en
er godvruchtig overleden de 23 oktober 1957,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene kristelijke genootschappen.

Zij is ons ontnomen, onze goede moeder, die
voor niets anders leefde dan voor God en haar
huisgezin. Gods H. Wil geschiede : zij is van de
wereld heengegaan om ons van dichterbij te
kunnen helpen.

God had de dierbare overledene begunstigd
met een schone ziel, getooid met de deugden
van een voorbeeldige kristene moeder : oprecht
geloof en diepe vroomheid, onvermoeibare be-
zorgdheid en toewijding voor haar huisgezin.

Welk een zoete troost voor haar, in het uur
van de dood te mogen denken dat ze in alles
getrouwelijk haar plichten had volbracht.

Rustig en zacht en met een stichtelijke over-
gave is zij naar O. L. Heer gegaan.

Indien wij tranen storten, is het niet omdat wij
haar lot beweenbaar achten, maar wel omdat
een zo goede moeder ons is ontnomen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, in het zware
lijlden waart gij mijn troost en mijn kracht. Hebt
dank voor de liefde en tedere zorgen waarme-
de gij mij hebt omringd. De Heer moge U ze-
genen en bijstaan in uw lijden en uw zorgen om
in de gelukzalige g hap ong »rd voor
eeuwig te leven.

Dierbare bloedverwanten en kennissen, weest
mij indachtig in uw gebed. Vaartwel.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)

De families WIJNANT, HERPELINCK,
DE VOS en VAN DE MERCEL,
zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. De Vos, koster, Ophasselt




