Mijn dag is ten einde;

ik heb gezaaid en gemaaid,

en aan het brood dat ik voorbereidde
hebben mijn kinderen zich verzadigd.
Nu is mijn taak volbracht. (P. Claudel)

T

DANKBARE HERINNERING AAN
de Heer Octaaf WYNANT
geboren te Oosterzele

op 22 juli 1898
en er overleden op 14 juli 1984

broer van
Emma WYNANT
zuster Irma WYNANT

oom van
Walter en Marie GOEDERTIER-WYNANT
Antoon en Julia DE BAETS-WYNANT

grootoom van
An, Hilde en Karel GOEDERTIER
Lieven DE BAETS.

Bij de begrafenis van deze bejaarde man
overdenken wij dankbaar de vele gaven van dit
werkzaam, vroom leven en al het goede dat
wij door hem hebben ontvangen.

De goedheid was zichtbaar aanwezig in zijn
leven. Hij voelde zich gesteund door zijn Gods-
vertrouwen en diep geloof, dat hem heeft ver-
der geholpen doorheen de moeilijke dagen.
Zijn goedheid en zin voor humor maakte hem
zo bijzonder beminnelijk in zijn omgeving. Hij
wist dat allen die hem begeleid hebben tot in
zijn hoge leeftijd, hem op een uitzonderlijke
wijze hun eerbied en genegenheid hebben ver-
leend.

Dank U God, voor de grote gaven van zijn
ijverig leven waarmee hij zijn taak heeft vol-
bracht. Dank U voor de geduldige en moedige
houding waarmee hij zijn ziekte, zijn lijden, zijn
beproeving heeft aanvaard en gedragen. Mocht
de berusting van zijn geloof ons allen aanzet-
ten om met begrip en geduld elkaar te steu-
nen.

Beste Zusters, pleegkinderen, achternichten
en achterneven, dank voor uw liefderijke zorgen.

De families WIUNANT & VANDERHEYDEN
Danken U voor de blijken van genegenheid.

Begraf. LAMIROY — St.-Lievens-Houtem
Drukkerij ANDRE - Poelstraat 10, Merelbeke




