Moge de zielen van de overleden gelovigen
in vrede rusten.

+

Gedenk in uw gebeden

DE HEER
Remi WYNANT

Geboren te Oosterzele op 3 januari 1893 en
er godvruchtig overleden op 21 januari 1981,
gesterkt door het H. Ziekensakrament.
OQudstrijder 1914-18.

Vuurkruiser.

Gelukkig de mens die altijd bereid is de
komst van de Heer te aanvaarden, met het
oog op het eeuwig samenzijn met Hem. Gods
liefde die aan elke mens het eeuwig geluk wil
schenken, waarin de Heer Jezus ons is voor-
gegaan, geeft diepe zin aan ons hele bestaan.

Deze overledene was een diep gelovig man.
Hij was overtuigd dat hier op de wereld alles
voorbijgaand en vergankelijk is. Al zijn doen
en laten richtte hij op de vervulling van Gods
geboden. Gemoedelijkheid straalde uit zijn
woorden en daden. Gelaten droeg hij de on-
gekende lasten en pijnen van zijn laatste da-
gen. Kalm en gelaten is hij dan ook de
eeuwigheid ingetreden. Moge de Heer hem
in oneindige barmhartigheid verwelkomen en
eeuwige vreugde verlenen.

Goede zuster en familieleden, ik zeg U
allen dank voor de uitstekende zorgen die ik
van U mocht ontvangen. De Heer zal het U
vergelden. Vergeet mij niet in uw gebeden
van elke dag.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families WYNANT en VAN DER CRUYSSEN

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in hun rouw.
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