Komt Gijzelf naar ons toe, Heer,
of roept Gij uw vrienden op
om bij U feest te houden?

i

Moge hij blijvend aan ’'s Heren tafel
en in Zijn huis gelukkig wonen,
zo bidden wij voor

DE HEER
ROGER WIJNANT

Echtgenoot van Mevrouw Agnes PRIEELS

Geboren te Herzele op 23 maart 1929 en on-
verwachts overleden te Geraardsbergen op
december 1989.

Vergroeid met natuur en land moest Roger
scheiden van wat hij zo liefhad. Het kostte
hem meer dan al het geld dat hij bezat. Maar
met zijn mensenkennis en inzet vond hij de
deur open, waar hij ook maar binnenkwam om
zijn beroep uit te oefenen.

Hij was een man met het hart op de rechte
plaats; zo vond hij vrienden overal, maar er-
vaarde ook vlug wat een mens lijden kan, die
probeert eerlijk en dienstvaardig door de we-
reld te gaan. "'De liefde ligt op een klein plek-
je”’, placht hij te zeggen. Maar dat plekje is
broos en kwetsbaar.

Het is dan ook moeilijk scheiden van deze
man, van deze vriend. Wat verwachtte hij niet
nog van het leven, ook al had hij met de zwak-
heid van eigen lichaam kennis gemaakt? Mis-
schien heeft hij, gelovig man als hij was, ook

ervaren dat wij met onze verwachtingen vaak
naast de realiteit staan, dat vele dingen een
ander verloop kennen dan wij gepland hebben.

Het kerstfeest had hij en de zijnen zich dit
jaar wel anders voorgesteld. Bij de Heer is hij
nu de nieuwe gast. De goede Herder is zijn
gastheer en Hij zal rondgaan om hem te be-
dienen. Bij Hem is geen droefheid of pijn meer.
Spijts dat het afscheid zwaar valt, troosten we
ons in zijn vreugde zonder einde.

Moeder Maria, gij begrijpt wat het is een
dierbare te verliezen, sta ons bij wanneer ons
vertrouwen wankelt en maak ons moedig in on-
zekere dagen. Amen.

Voor uw aanwezigheid, uw gebed en medeleven
danken :

Agnes Prieels
Michel Wijnant
Davy Wijnant
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