Ik ben de Verrijzenis en het Leven!

.l.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Juie YERNA

echtgenote van de Heer
IVO BROWAEYS,

geboren te Trazegnies op 7 mei 1905 en
godvruchtig overleden te Schorisse
op 25 december 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het leven is een kostbaar geschenk van
God : als wij het goed gebruiken, zal Hij
ons het eeuwig leven in ruil geven.

Gelukkig de mens die tot het einde toe
volhardt in het Geloof. De dierbare overle-
dene heeft haar levenstaak moedig volbracht,
soms in zeer moeilijke omstandigheden en
midden beproevingen allerhande ; =zij heeft
gezorgd voor het welzijn van haar huisgezin.
Daarom zal haar gedachtenis bij ons allen
in ere blijven.

« Treurt niet zoals zij die geen hoop heb-
ben » zegt St.-Paulus : sterven is slechts
de doorgang waarlangs God ons roept naar
een beter en eeuwig leven van geluk.

Dierbare echtgenoot, mijn geliefde kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie,

ik dank U voor al de liefde waarmede gij mij
omringd hebt, vooral tijdens die laatste da-
gen en nachten. Vergeet mij niet in uw ge-
beden.
Heer, geef onze overledene de eeuwige
rust.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !
(300 d. afl.)

De families YERNA-GENDARMES en
BROWAEYS-GABRIEL,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




