God onthoudt. God vergeldt. God beloont naar de
maat van zijn Vaderlijk Hart. (G. Gezelle).

T GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van Heer

GEORGES YSEBAERT

echtgenoot van Mevrouw
EMILIENNE DONCKERWOLCK

geboren te Nukerke, de 12 september 1932 en na een

smartelijke en lange ziekte overleden (Hospitaal)

te Ronse, de 24 april 1965, gesterkt door de
H. H. Sakramenten der zieken.

et ot et

Ons leven blijft een raadsel.De mens wordt beproefd
zonder hij het voorzien heeft. Georges verdroeg zijn
lichamelijke ziekte met geduld. Hij wist dat hij niet
kon genezen, toch was hij moedig.

De dood is de enige grote werkelijkheid waarmee
de mens moet rekening houden; niets is zeker in ons
leven, veel plannen kunnen wij maken, maar of we ze
ooit zullen uitwerken, weten we niet;slechts van dit
€ne zijn we zeker,ons leven zal eens eindigen hier
op aarde. Maar voor de dierbare overledene kwam
de dood vroeg.

De goede God heeft hem met open armen ontvan-
gen in deze heerlijke Paastijd,en hem opgenomen in
zijn Rijk van vrede en rust,waar geen ziekte noch
lijden bestaan. Van uit de hemel ziet hij neer op zijn
huisgezin, en vooral op zijn twee kleine kinderen, die
hem nu zullen missen.

Mijn dierbare vrouw, kinderen, broers en zusters,
bidt voor mij. Ik zal voor u allen bidden bij O. L. Heer.
Moge de goede God u allen de genade schenken zo
te leven zoals gij wenst te sterven.Dat is de grote les
die mijn vroeg afsterven u geeft.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

Mijn Jezus barmhartigheid! (300 dagen aflaat).

Druk. G. Van Maelsacke-Thooft

Voor de troostende steun van uw gebeden en ontvangen
blijken van kristelijke deelneming, danken u van harte

Mevr. Georges YSEBAERT-DONCKERWOLCK

en kinderen,

De families YSEBAERT en DONCKERWOLCK.




