De  Heer is geboren voor alle volken!
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GEDENK IN UW GEBEDEN
DE HEER

Gerard, Gustaaf YSEBAERT

Hij werd geboren te Munkzwalm

op 28 oktober 1925 en overleed te Zottegem
in de St.-Elisabethkliniek op 24 december
1985, voorzien van de HH. Sakramenten.

Op de vooravond van Kerstdag is Gerard
geroepen voor de eeuwige kerstvreugde bij
de Heer.

In alle eenvoud - =zelf stammend uit een
kroostrijk gezin - heeft de dierbare over-
ledene vele jaren hard gewerkt voor zijn
kroostrijk gezin om zijn kinderen van een
goede opvoeding en opleiding te laten ge-
nieten.

Slechts een paar jaren op pensioen, als
velen nog lang van rustiger dagen kunnen
genieten, werd Gerard ernstig ziek. Zoals
bij alle mensen zal het hem wellicht hard
gevallen zijn - te vroeg - te moeten schei-
den van zijn kinderen en van diegenen
die hem dierbaar waren. Maar in alle
kalmte en met overgave besprak hijzelf
hoe en waar zijn begrafenisdienst moest
plaatshebben : in St.-Blasius-Boekel waar hij

in ons gebuurte, enkele maanden voor zijn
overlijden verbleef bij zijn moeder - nu
anderhalf jaar overleden - en dicht bij twee
van zijn kinderen en in de nabijheid van
één van zijn zusters.

Moge Gerard, rustend bij het graf van zijn
moeder, verrijzen in de eeuwige kerstvreug-
de waarvoor wij samen met zijn geliefde
kinderen, zijn broers en zusters bidden.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, al te
vroeg moet ik van U heengaan. Wees uw
vader indachtig in gebed en zondagmis.
Dank om uw kinderlijke liefde.

Dierbare broers en zusters, ook U bedank
ik om uw genegenheid, om wuw hulp en
gebeden.

Aan allen, verwanten en vrienden, verple-
gend personeel en diegenen die mij indach-
tig zijn, bedankt om uw medeleven in de
rouw. Vaarwel en tot weerziens in het
hemels Vaderhuis.

Zijn kinderen, kleinkinderen,
broers, zusters, neven en nichten,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis : zondag 5 januari 1986 om 9.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel




