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Heer, Uw wil geschiede.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ACHIEL VAN DE VELDE,

geboren te Qosterzele, de 31 januari 1867
en aldaar godvruchrig oveileden
op 30 oktoher 19358,
voorzien van de H. H. Sakramenten.

Onze Hemelse Vader, die alles weet en zelfs onze
geheimste gedachten ziet, zal na dit leven aan elke
mens loon naar werken geven. Wijs en gelukkig is
dus hij, die nu tracht te leven zoals hij wenst bevon-
den te worden bij zijn dood.

Onze dierbare was eenvoudig en rechtvaardig in
zijn omgang, geen bedrog was in hem te vinden.

Onder een mannelijk, misschien soms ruig, uiterlijk
voorkomen droeg hij een warm en méevoelend hart. En
diep in dat hart bewaarde hij het kristelijk geloof waar-
in hii van jongsaf was opgevoed. Tot in zijn hoge
ouderdom bleef hij trouw aan zijn dagelijks gebed.

Was het niet een blijk van Gods zorgende Voorzie-
nigheid, dat hij als eenzame, een thuis vond waaf hij
onbekommerd zijn laatste jaren mocht doorbrengen ?

Dierbare Familieleden, geen woorden kunnen vol-
staan om de dank uit te drukken die ik U verschuldigd
ben voor de kristelijke liefde waarmee Gij mij hebt op-
genomen en verzorgd. Ik bid de Loner van alle goed,
dat Hij U naar verdienste vergelde.

Wilt Gij allen, Geliefde Familieleden en Vrienden,
mijn ziel gedenken in Uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

(300 d. afl.)
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De Familie VAN DE VELDE :
De Familie DE ROUCK ;

Danken U voor de gebeden
en blijken van deelneming,
hun betoond in hun rouw.




