Goede en trouwe dienaar,
treed binnen in het Rijk van de Heer.
(Evangelie)

In ons gebed gedenken wij dankbaar
DE HEER

CESAR VAN DE VELDE

Weduwnaar van Mevrouw
MARIA SELIMA GILLIS

geboren te Oosterzele de 6 november 1888,
en begenadigd met de troostmiddelen van
Kristus' Kerk overleden te Zottegem
in de St. Elisabeth-Klinjek

de 13 januari 1973.

OUDSTRIJDER 1914491

Onze goede oude vader is
gegaan. Het scheiden valt pijnlijk en zwaar
voor mensen die voor mekaar veel hebben ge-
daan en mekaar oprecht hebben bemind.

Vader was een eenvoudige man. Hij was een
man van plicht. Arbeid was hem een vreugde,
ook de zware arbeid. Harde jaren heeft hij
gekend om voor zijn gezin te zorgen en hun
geluk te verzekeren. Hij was een oprecht ge-
lovige man. Hij liep er niet mee te koop dat
hij christen was, maar deed edelmoedig wat
van hem als christen gevraagd werd.

Wij danken U Heer God voor deze mens die
ons zo dierbaar was en die nu zo plotseling
is weggenomen uit ons midden. Wij danken U
dat wij hem zo lang mochten behouden, dat wij
nog zoveel voor hem mochten zorgen. Wij dan-
ken U voor zijn voorbeeld van werkzaamheid,

voor de vredige rust die van hem uitging, voor
zijn voorbeeld van geloof in God.

Dierbare kinderen, door uw liefdevolle zorg
en toewijding hebt gij mij een schone geluk-
kice oude dag bezorgd. Dankbaar zal ik U in-
dachtig zijn bij de Heer. Blijft mij gedenken in
uw vroom gebed. Tot weerzien bij de Heer.

Familieleden en vrienden, blijft mij gedenken
in uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.
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Heer en Mevrouw

Roger VAN DE VELDE-OOSTERLINCK,
Heer en Mevrouw

Luc VAN DE VELDE-VANDENDRIESSCHE
en kind Els,

Jonge Heer Marc VAN DE VELDE,

Jonge Heer Frank VAN DE VELDE,

Jonge Juffer Rita VAN DE VELDE,

De families VAN DE VELDE, BRANTEGEM,
BOUCQUET, GILLIS en VAN DE VELDE

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.
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