Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven |

T

Vroom en dankbaar aandenken aan
MEVROUW
CLARA VANDE VELDE

echtgenote van de heer

Albert ROELS

geboren te Asper op 4 juli 1911 en te Gent in het
ziekenhuis « Maria Middelares » na een kortstondige
ziekte overleden op 23 april 1990, gesterkt door de
Heilige Sacramenten der zieken.

Lid van de K.A.V. en de bond kristen gepensioneerden.

We wisten het al een hele tijd. Clara zou ons moeten
verlaten. Geen medische hulp, noch de nabijheid ende
liefde van haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
konden haar leven veilig stellen. Allen hebben gedaan
wat in hun macht lag, maar we moesten ons neerleg-
gen bij het onvermijdelijke. Na haar operatie leek ze
nog een hele tijd toegankelijk voor onze blijken van
liefde en sympathie. Maar geleidelijk groeide haar
geest van ons weg, tot ze totaal onbereikbaar werd.
Zachtjes is ze van ons weggegaan.

Maar in onze herinnering zal zij blijven leven als een
goede echtgenote, moeder en grootmoeder, een toe-
gankelijke vrouw, die graag in contact was met de
mensen en die een gekende was in het bewegings-
leven.

Wij zijn dankbaar om al het goede en het mooie dat
we bij haar hebben mogen ervaren.

Moge God haar nu bij zich opnemen en Hij geve ons
de kracht om het leven verder in handen te nemen
zonder haar.

Nu zijn we het meest met haar verbonden als we ons
in gebed tot God richten.

Albert ROELS, haar echtgenoot.
Etienne en Georgette ROELS-GEIREGAT,
Lucien ROELS-(Francine BORIAUY),
Willy en Gratienne DE CRAIM-ROELS,
Noél en Eveline VAN LANCKER-ROELS,
Hun kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen.

De families VANDE VELDE-ROELS-DE CLERCQ-
MERCHIE,

danken U oprecht voor de blijken van
christelijke deelneming en voor uw gebed.

Drukk. Hollaert




