Omdat het leven mooi was,
samen met jou,
wordt het leven moeilijk zonder jou,
omdat jij moedig en hoopvol was,
willen wij het ook zijn.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
JONGEHEER

Davy VAN DE VELDE

zoon van
Marc en Helena
VAN DE VELDE - DE CNIJF

geboren te Ninove op 11 maart 1976
en godvruchtig overleden in het U.Z. Gent
op 31 maart 1994,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Dag Davy,

Het is pas achttien jaar geleden dat ik jou
voor het eerst in mijn armen nam als flinke,
pasgeboren zoon.

« Dit wordt zeker een sportkampioen », dacht
ik meteen, doch de natuur heeft er anders
over beslist.

Maar de wilskracht, uw optimisme en het
geduld waarmee je de vele pijnlijke operaties
en de moeilijke momenten van aanvaarden
hebt doorstaan, hebben van u een super-
kampioen gemaakt, waarvoor, ieder die u
gekend heeft, een ingetogen respekt had.

Davy, in deze dagen van enorm verdriet,
ben ik soms ook gelukkig, nu ik weet dat je
op een plaats bent, waar iedereen gelukkig is,
waar je vrij kan bewegen, waar je alles kan

doen zoais een ander.

Davy, ik vergeet je nooit.
Uw vader.

Mijn lieve, kleine jongen, wat heb ik toch
van u gehouden. Uw heengaan maakt mij zeer
verdrietig, u laat een onbeschrijfelijke leegte
achter.

Niettegenstaande uw zware handicap, was je
steeds levenslustig, hebt u nooit geklaagd en
heb je veel verdriet en pijn verzwegen, om
mij te sparen.

Bedankt, voor je vele kleine attenties, die
je me gaf, voor een lekkere maaltijd, een
nieuw kledingstuk, een geschenk...

Davy, ik zie u terug bij de Heer.

Uw moeder.

Wie gaat mij nu helpen met mijn lessen ?
Wie gaat mij nu de nieuwe computerspelletjes
leren ? Wie gaat mij nu steeds plagen ?

Davy, ik zal u missen, maar ik beloof u
mijn best te doen op school, en steeds goed
ie zorgen voor moeke en vake.

Je kleine zus.

T

Marc, Helena en Inge,
en de families
VAN DE VELDE, DE CNIJF,
DE VLEESCHOUWER en VAN DEN NEUCKER,
DANKEN U van harte
voor uw aanwezigheid en medeleven.
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