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Heer, miin God, in U heb ik mijn betrouwen gesteld.
Pa,A7" 1.

"+ BID VCO? DE ZIEL +

van Mijnheer

Dominique Van De Velde

Geboren te Erwetegem, den 5 April 1865 en er zachtjes
in den Heer ontslapen den 21 Februari 1950.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden
en den Pauselijken Zegen ,, In articulo mortis ™.

Lid van den Bond van 't H. Hart en alle godvruchtige
Genootschappen.

(COICRICO]

Kom gezegende mijns vaders, neem bezit van het
rijk dat u van alle eeuwigheid werd voorbereid. Dat
zullen de eerste hemelse klanken geweest zijn, die
de ziel van de overledene mocht horen, bij het ver-
laten van deze wereld, want zijn geloof waren geen
iidele woorden. Heel zijn leven is een voorbeeld ge-
weest van eenvoudige oprechte godsvrucht. — In het
gebed vond hij zijn geluk en putte hij zijn sterkte tot
den laatsten dag van ziin leven. In volle overgeving
aan Gods heiligen wil schonk hij zacht en gelaten zijn
schone ziel aan zijn Schepper terug.

Duurbare Familie, lang heeft God mij hier op deze
wereld behouden en veel heb ik van Hem ontvangen.

Wil dus bij mijn scheiden niet treuren, zoals zij die
geen hoop hebben, want van uit den hemel zal ik voor
U bidden, opdat God U zou lonen voor al uw liefde en
genegenheid die gij mij hebt betoond.

Vergeet ook mij niet in uw gebeden, Gij vooral mijn
Neef-Priester en mijn Nicht Kloosterlinge.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. | 300 d.afl.
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Mevr. Richard VAN DE VELDE-DE MAN ;

Eerw. Heer Laurent Van De Velde, Witheer der
Abdij van Averbode ;

Mr en Mevr. René Van De Velde-Van De Velde

en kinderen;
Juffrouw Anselma Van De Velde ;

Mr en Mevr. André Van De Velde-Van Damme
en kind ;

Eerw. Dame Marie-Veronique, in het klooster der
Dames Bernardinnen te Oudenaarde, in de

wereld Juffr. Esther Van De Velde ;
De Familién D’HOLLANDER & VAN BOXTAEL

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
‘deelneming door U betoond,

bij hun smartvolle rouw.

Drukwerken — R. Van Der Linden, Erwetegem




