Een mens moet leren sterven
om leven te be-erven.

+
VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

EDMOND VAN DE VELDE

weduwnaar van
MARGUERITE DE COOMAN
echtgenoot van

IRMA ADRIANSSENS

geboren te St.-Maria-Lierde op 13 januari 1895
en er godvruchtig overleden op 7 februari 1986,
nadat hij de Pauselijke Zegen en de Zieken-
zalving ontvangen had.

Bij de dood van Edmond verdwijnt een figuur
van onze parochie, een man vol levenslust die
niet oud wilde zijn, maar anderzijds toch fier
was op zijn hoge leeftijd. In alles doordrijvend
van aard bereikte hij wat hij zich had voorge-
nomen, wat hem wel eens de bewondering be-
zorgde van zijn medemensen. Zijn doodstrijd
begon toen hij omwille van zijn lichamelijke
gezondheid de zo vertrouwde thuis moest ver-
laten en ruilen voor een ziekenkamer in het
ziekenhuis. Misschien is hij er zich dan van
bewust geworden dat het ogenblik van de grote
ontmoeting met de Heer voor hem naderde.
Toen hij in een lucied ogenblik vernam dat
Jezus hem was komen bezoeken in het sakra-
ment der ziekenzalving was hij zeer sterk on-
der de indruk en weende. In volle bewustzijn
heeft hij geen afscheid kunnen nemen van de
zijnen die hem nochtans tijdens zijn laatste
ziekte gewetensvol en met genegenheid hebben
bijgestaan.

Voor zijn kleinkinderen betekent zijn heengaan
een levensverandering, want de talrijke kleine
bezoekjes dienen nu niet meer afgelegd. Edmond
heeft de aarde verlaten in de tijd dat de li-
turgie ons allen herinnert dat de mens stof is
en dat hij tot stof en as zal terugkeren.

Dierbare echtgenoot, lieve vader en beste groot-
vader, wij allen kijken met droefheid naar de
lege plaats die uw dood in onze familie nage-
laten heeft. Gelovig als we zijn zullen we sa-
men met tante nonneken de Heer bidden dat
Hij u de rust en de vrede zou geven die voor
de mens hier op aarde niet te bereiken zijn.

De families VAN DE VELDE, THIJS,
DE COOMAN, MEULENIJZER,
ADRIANSSENS en DE TEMMERMAN,

danken U van harte voor de vele
blijken van innig medeleven in hun
rouw.
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